
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stef en zijn familie woonden in een 

kolonie. Ze gingen elke zondag naar de 

kerk omdat ze heel erg gelovig waren. De 

kolonie was een hechte gemeenschap. 

Dit zijn de hoofdrolspelers van het 

boek tien torens diep. Ze heten van 

links naar rechts: Victor, Stef en 

Wietske. Het zijn vrienden van elkaar. 


